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Beste donateurs, vrienden en familie, 

Een nieuw jaar is aangebroken! Het team van de Philadelphia Foundation for Orphans in Namibië wil u graag een gezegend 

2023 toewensen. 

Zoals u in de vorige nieuwbrief hebt kunnen lezen, hebben er veranderingen bij Philadelphia plaatsgevonden. De Nederlandse 

Philadelphia Stichting voor Weeskinderen in Nood is inmiddels opgeheven en voortaan zult u de nieuwsbrief digitaal, direct 

vanuit Namibië per email ontvangen! Wij willen u graag op een meer geregelde basis op hoogte houden van wat er zoal in 

Namibië gebeurt, zowel bij de Philadelphia Foundation, alsook bij het team en andere betrokkenen hier in Namibië. We willen u 

een kijkje geven in het leven van de kinderen met wie wij werken alsook de kleuterscholen en hun onderwijzeressen.  

Indien u weet van andere donateurs, vrienden of familie die graag deze brieven willen ontvangen, wilt u dat dan per email aan 

ons doorgeven? We vinden het ook heel leuk om iets van u persoonlijk te horen!  

Hartelijk dank voor uw emails, gebeden en ook donaties die wij nu direct in Namibië ontvangen. 

Zomervakantie 
Op dit moment is het nog zomervakantie in Namibië, dus de meeste van onze 

activiteiten liggen even stil.  Hier een korte terugblik op wat activiteiten van de 

afgelopen periode. Met de jeugdclub hebben we, na een jaar door het Oude 

Testament te zijn gegaan, samen het jaar afgesloten met een kerstviering.  

In het kinderwerk wat we doen met Pastor 

Gert hebben we dit jaar veel dingen 

gedaan: bijbelverhalen gehoord, samen 

gezongen, spellen gedaan en bezig geweest 

met leren lezen. Hopelijk kan er volgend jaar een groep naar een speciale klas in het 

reguliere onderwijs. Bij de afsluiting van het jaar hebben we een kerstvideo gekeken, 

knutselwerkje gemaakt en hebben alle kinderen een cadeautje gekregen.     

De prijzen voor voedsel zijn nog steeds hoog, dus steeds meer mensen hebben het 

moeilijk. Gelukkig konden er het hele jaar bij de vier soepkeukens ruim 100 kinderen elke dag een maaltijd krijgen. Twee 

soepkeukens gaan in de zomervakantie ook nog door. Dus daar kunnen kinderen nog steeds gaan eten. Wanneer de scholen 

binnenkort weer beginnen, zullen onze activiteiten ook weer hervat worden. We zien ernaar uit! 


