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Het einde van het jaar 2023 nadert en in Namibië is het zomervakantie. Dit betekent dat we een periode van rust hebben, 

waarin alleen een paar soepkeukens nog doorgaan. In deze nieuwsbrief een kort verslag van de afgelopen periode.  

Met de jeugdclub hebben we het jaar afgesloten met een kerstviering voor hun examens begonnen. We hebben, net als vorig 

jaar, een film gemaakt met een groepje tieners. Dit keer niet het kerstverhaal, maar een verhaal over een meisje wat Jezus’ 

licht laat schijnen naar de mensen om haar heen. Erg leuk weer om te doen. Bij de afsluiting waren 58 tieners. We hebben 

gezongen, geluisterd naar een korte boodschap en de film gekeken. Er waren ook een paar tieners die hadden aangegeven zelf 

nog iets te willen voorbereiden. Een groepje heeft een dans gedaan en een ander meisje heeft een ‘motivational speech’ 

gegeven. Erg leuk als er ook initiatief vanuit de groep komt! Na afloop hebben we samen lekker gegeten en hebben ze een 

cadeautje gekregen om mee naar huis te nemen. We hebben een mooi jaar samen gehad en deze afsluiting sloot daar mooi bij 

aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de kindergroep zijn we langer doorgegaan, omdat zij nog geen examens 

hoeven te doen. We zijn verder gegaan met leren lezen en onze andere activiteiten. 

Het is zo mooi om te zien hoe leergierig de meesten zijn. We hebben de vormen 

geleerd, en die hangen nu aan de muur. Nog voor we met onze dag beginnen, staat 

een jongetje altijd al meteen bij de vormen om ze weer even allemaal op te 

noemen. Toen de zomervakantie begon, hebben we ook deze groep afgesloten met 

een kerstviering. We hebben gezongen en de kerstfilms gekeken die we met de 

jeugdclub hadden gemaakt. Daarna hebben we lekker spelletjes gedaan en samen 

gegeten. Na afloop hebben ook zij allemaal een cadeautje meegekregen naar huis. 

Het is nu afwachten wie er van de groep volgend jaar naar school gaan! Bid u mee 

daarvoor en dat alle kinderen en jongeren een goede vakantie zullen hebben? 

Philadelphia wenst u hierbij een gezegende en vreugdevolle kersttijd toe, waarin we 

mogen stilstaan dat God Zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Zo lief heeft Hij u en ons. 

Zo mooi om dit te beseffen. Dankbaar voor het afgelopen jaar zien we uit naar 

komend jaar en hopen we dat we ook daar weer op uw ondersteuning kunnen 

rekenen.   Hartelijk dank! 


